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Thema: Raak de wonden aan

Orgelspel
In stilte bereiden wij ons voor

Welkom, aanvangswoord, aansteken tafelkaars

Deze zondag gaat het over Thomas, de discipel die er niet bij was
toen Jezus aan de leerlingen verscheen. Het bijzondere is dat hij
zegt:

als ik niet in zijn handen

het litteken van de spijkers zie

en niet mijn vinger kan leggen

op de plek van de spijkers

en mijn hand mag leggen

op zijn zijde,

zal ik echt niet geloven!

Met Thomas leren we vandaag opnieuw dat het juist in het gewond
zijn is dat mensen met elkaar verbonden zijn, in de kwetsbaarheid,
gevoeligheid en de verdrietigheden. En juist hierin herkent Thomas
de aanwezigheid van Jezus, van God.

Intochtslied Psalm 81: 2 — 8a in vertaling Gerard Swiiste
melodie, tekst door predikant, melodie

Jubel voor God, onze kracht,

laat het schallen voor de God van Jakob;
zing psalmen, sla op de tamboerijnen,
neem de citer, zacht van klank,

pak de harp erbij!

Blaas op de ramshoorn bij nieuwe maan,

en bij volle maan op onze feestdag!

Want zo is dit in Israél geregeld,

het is een gebruik ter ere van de God van Jakob.



In Jozef stelde God het in als gedachtenis,
toen hij uittrok tegen het land Egypte,

toen ik hoorde spreken, zoals ik nog nooit gehoord had:

‘Tk neem de last van hun schouders,

hun handen hoeven geen manden te torsen.
In nood heb je geroepen

en ik heb je vrij gemaakt.

Bemoediging en groet

Drempelgebed en kyrie

Lied

Lied 644: 1 en 2
melodie, tekst door predikant, melodie

1 Terwijl wij Hem bewenen,
omdat Hij van ons ging,

is Hij aan ons verschenen
in zijn verheerlijking.

2 Terwijl wij om Hem treuren,
toont Hij ons hand en voet.
Hij komt door dichte deuren,
Hij spreekt zijn vredegroet.

Gebed om de opening van het Woord.

Schriftlezing - Johannes 20, 19-29

Lied

Lied van Petrus, gezongen door Stef Blok

Ik ben een man van lucht en van water
Ik ben een ster die verschijnt

Ik ben een storm in een glas water

Ik ben een golf in de stroom van de tijd

Ik heb mijn huis en mijn haard verlaten
Wie ik liefhad nog één keer gekust

De veilige haven verlaten

En ik wist ik kom hier nooit meer terug
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YouTube


https://www.youtube.com/watch?v=iShx38Q-VTY

Want beter een oorlog
Dan gewapende vrede
Beter opzoek gaan

Dan altijd gewacht

Beter gevallen

Dan nooit gesprongen

En beter de liefde verloren
Dan nooit liefgehad

Ik ben soms bang als kind in het donker
Ik ben een held in het heetst van de strijd
Een dwaas die gelooft in een wonder

En in een betere tijd

Ik neem altijd teveel op mijn schouders

En al maak ik niet altijd mijn woorden waar
Ik zal tot het eind van mijn dagen

Op de barricade staan

Want beter een oorlog ...

Maar ik weet soms niet meer

Wat mijn woorden nog waard zijn
Weet soms niet meer

Wat ik hier doe

Ik struikel en val

Sta op en ga verder

Ik ben een mens van vlees en bloed

En ik heb meer beloofd
Dan ik waar kon maken
Heb getwijfeld en heb soms
Mijn dromen verraden

Een vriend laten vallen
Mezelf vervioekt

Want ik ben een mens

Ik ben een mens

Van vilees en van bloed

Verkondiging

Orgelmeditatie



Toelichting bij de collecte

Rekening NL38 RABO 0307 0707 19 ten name van Stichting
Neupanefonds te Sint-Michielsgestel.

Gebeden Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Onze Vader in de hemel,

laat uw naam geheiligd worden,

laat uw koninkrijk komen

en uw wil gedaan worden

op aarde zoals in de hemel.

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden

zoals ook wij hebben vergeven

wie ons iets schuldig was.

En breng ons niet in beproeving

maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,

de macht en de majesteit

tot in eeuwigheid.

Amen.

Zending en zegen

Orgelspel
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